Bezoek Floratuin (Julianadorp) -Poldertuin (Anna Paulowna) 11 april 2024

Met 11 dames reden we in 3 auto’s en met miezerig weer in de richting van Julianadorp.
Vanaf Middenmeer over de Molenweg naar het Amstelmeer en via de Stoomweg,
Balgzand en De Kooy waren we precies om half elf op de Floratuin bij Julianadorp. Met de
zon voor ons erbij!

Ontvangst met koffie en appeltaart in sfeer, zoals het in bollenbedrijven vaak nog gaat: de
gaaskratten werden als tafels gebruikt.

De uitleg door mevrouw Kroon was helder, duidelijk en we mochten overal een kijkje
nemen. De tuin werd opgezet door meneer Kroon, vertegenwoordiger bij bollenveiling
CNB. De onbekendheid met de diverse soorten bollen bij zowel de handel als de
consument was de reden om meer p.r. te maken voor alle mooie soorten bollen, waar
Nederland om bekend staat.

Een groot deel van het jaar is er altijd wel wat te doen: de verkoop van bollen en knollen
voor de zomerbloei is nu volop aan de gang: begonia’s, dahlia’s, gladiolen. In het najaar is
het veel drukker: dan worden de bollen voor de voorjaarsbloei vooral verkocht: tulpen,
narcissen, hyacinthen.

In de kassen worden ‘s winters tulpen op water in bloei gebracht. Nu worden er vooral
tulpen van de grond buiten geplukt. Allemaal voor de veiling.

Mevrouw Kroon laat ook anemonenknolletjes zien: ze lijken behoorlijk gedeukt: dat hoort
zo. De ranonkelknolletjes zien er ook apart uit: alsof het een handje is: met de vingertjes
naar beneden planten!

Ook bij de bloemenverwerkingslijn namen we een kijkje.

Maar uiteindelijk: pluktijd! ledereen nam een emmer mee, we wandelden de pluktuin
buiten in, waar een divers assortiment aan tulpen op ons wachtte om meegetrokken te
worden. Binnen werd ons bosje van de bol ontdaan en in papier gerold. Verschillende
vrouwen kochten meteen bollen voor in hun tuin.

Over De Kooy ging het weer over het Noodhollands kanaal, de Schorweg op en langs de
Molenvaart naar Anna Paulowna. Daar konden we lunchen in ‘De Ben’. De Poldertuin was
5 minuten lopen. Een prachtige tuin met bolbloemen stond nu op het programma. De
bollen worden door bedrijven ter beschikking gesteld en door vrijwilligers in de herfst
geplant. Het is vooral een mini-Keukenhof, waar ook de juiste benaming bij de bollen
gezet wordt. Er waren veel gedichtjes en rijmen van kinderen met het thema: ‘thuis’.

Met nog een binnendoor route naar de Kreil en over de Westfriese dijk naar de A7 konden
we kalmaan afscheid nemen van de bollenvelden.



