
Bijzondere vaartocht Vrouwen Samen

15 juni is de vastgestelde datum van dit koopje op de dorpsveiling. Maar wat is het een 
slecht en koud weer in deze week. Ik aarzel lange tijd of ik wel mee wil, een dag stilzitten in 
een open schuit met regen, wind en frisse temperaturen. Ik ga naar het vertrekpunt, ik kan 
altijd op het laatst beslissen dat ik het toch niet doe. Wel heb ik me warm aangekleed, met 
winterjas en laarsjes. Waarom stap ik in die boot? Ik denk dat ik me niet wil laten kennen en 
ook om Diny niet af te vallen. Want zij heeft echt de wereld bij elkaar georganiseerd om het 
ons onderweg aan niets te laten ontbreken. Allereerst krijgen we allemaal een warme deken 
voor over de knieën, en die is zeer welkom, de hele tocht lang. Het begint te regenen, en er 
komen paraplu’s tevoorschijn. Het water druipt in de boot en op de dekens. Ook deelt Diny 
nog plastic regenjasjes uit. De worsteling om die aan te trekken is komisch om te zien.
Diny heeft koffie mee, hele grote lekkere koeken, koffiemelk komt ook tevoorschijn. Zo varen 
we richting Lutjebroek, Grootebroek, Bovenkarspel. Stuurman Kees, onverstoorbaar, geeft af
en toe uitleg waar we langs komen, want van de achterkant ziet alles er heel anders uit dan 
aan de voorkant. Kees vaart ook nog een van de oude veilingvaarten in waar vroeger de 
oogst op de trein ging. Heel bijzonder erfgoed. Ook passeren we de gerestaureerde molen 
Ceres. Dan naar Broekerhaven, waar we met de zojuist herstelde Overhaal in de Kolk 
terecht zullen komen. Wat een ingenieus apparaat! De schuit vaart  in een soort rooster, 
wordt omhoog gehesen, een stukje opzij om in het hoger gelegen water van de Kolk weer 
losgelaten te worden, en varen maar weer. Kees vaart nog even richting het IJsselmeer, 
maar keert al snel weer om, omdat zelfs in de beschutting van de haven het water al tekeer 
gaat. We zien hoe onstuimig het verderop op het IJsselmeer is, dus gauw terug.
Het wordt tijd voor de lunch. Hoewel we nog vol zijn van de mega-koek, beginnen we aan de 
klaargemaakte broodjes die rijk voorzien zijn van gezonde en lekkere ingrediënten.  Koffie, 
thee, karnemelk, Diny duikt onder de banken, zoekt de juiste tas en tovert het gewenste 
tevoorschijn. Richting Enkhuizen gaat het nu en Kees weet aardig de weg in dat 
vaartendoolhof. Zo leuk om alles vanaf het water te zien, en zo geeft onze boot ook 
commentaar op hoe de verschillende bootjes en tuinen eruit zien. Af en toe aait een pluim 
riet of een bos braamstruiken onze hoofden. De zon laat zich af en toe zien en in de 
beschutting van bebouwde of begroeide walkanten is het nog best lekker.
Intussen vindt Diny het tijd worden voor een borreltje, want ook dat heeft zij mee. Weer even 
de juiste tas zoeken, de fles en de blikjes zijn snel gevonden, maar nu nog de glaasjes! Ook 
die komen tevoorschijn en zo zitten we rond 14.00 uur aan de wijn en proosten blij naar 
voorbijgangers. Tenslotte komt er ook nog een grote doos met heerlijke fruitstukjes uit het 
vooronder, heerlijk allemaal. De verzorging maakt goed wat we aan het weer missen.
We zijn weer op de terugweg, we hebben meer tegenwind en Kees vaart nu een beetje door,
want in de verte dreigt een donkere lucht. We hebben leuke gesprekken onderweg gehad, 
hebben alle soorten weer getrotseerd en zelfs de buien gaven alleen maar hilariteit. Kees 
dropt ons veilig op de opstapplaats.
Kees en Diny, ontzettend bedankt voor dit bijzondere uitje. Ondanks het slechte weer en 
weersvooruitzicht hebben jullie je gasten tot doorzetters gemaakt!
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