
Fietstocht VrouwenSamen op 10 juli 2024.

Op deze toen nog zonnige woensdag vertrokken we met 11 dames om 11.00 uur vanaf De Schalm 
richting Hem en vervolgens door Wijdenes, waar donkere wolken zich samenpakten.

En jawel hoor, daar waren we genoodzaakt een gezamenlijke stop te houden om de regenjassen aan te 
trekken. Dat was een klein buitje maar op de IJsselmeerdijk richting Hoorn werden we nogmaals 
getrakteerd op een regenbui. Gelukkig waren we toen al dicht bij het Strandpaviljoen Oranje Buiten 
waar we jammer genoeg niet buiten, maar binnen gezellig gingen lunchen. 

Inmiddels was het heerlijk weer, toen we naar Hoorn langs de haven fietsten. Via het splinternieuwe 
fietspad beneden langs de Westerdijk, waar de zon prachtig over het water scheen, gingen we de dijk op
langs het nieuwe Hoornse Strand. Bij de Hulk sloegen we af en over mooie parkpaden kwamen we 
uiteindelijk via een bijzonder pad tussen de landerijen door in Bobeldijk aan. Via Zwaag, Unjerpad en 
Wijzenddijkje  hadden we na 40 km het eindpunt bij De Schalm bereikt. Wij kijken terug op een gezellige
fietstocht.
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