Verrassingsdagtocht met de bus 25 september 2024

De reis gaat deze dag, met 45 leden in de bus van Rijnders, naar Den Helder met het
Marinemuseum als hoofddoel.

Eerst koffie en appelgebak in Kade 60, gelegen in een deel van de oude behuizing op
‘Willemsoord'.

Door de gidsen van het Marinemuseum worden we in 2 groepen verdeeld. De groep van
de fotografe gaat eerst ‘de brug’ op met de stuurinrichting van een groot marineschip: het
grijze gebouw met de grote ‘bol’ bovenop. In de bol zit een radar-systeem. Er wordt een
uitzicht op zee gesimuleerd. Vanachter de knuppels en knoppen wordt het schip bestuurd.
Daarna is ‘de Schorpioen’ aan de beurt: een ramschip van de marine in de 19de eeuw.
Het voer vroeger op een stoommachine; bij ‘rammen’ kon achteruit gevaren worden als het
aangeramde schip op zee losgelaten moest worden; met een zeilschip kon dat niet. De
techniek is achterhaald. Daarom werd het schip van machines ontmanteld en ingericht
voor huisvesting van de Marva’s. Deze afdeling werd weer opgeheven, het schip is na
restauratie zoveel mogelijk in de oude staat van de 19de eeuw teruggebracht. Uit die tijd is
nog veel te zien, met al zijn klassementen in personeel en leefregels daarbij.

Van de grijze mijnenveger werd op de kade veel verteld en uitgelegd.

De indrukwekkende grote onderzeeér ‘de Tonijn’ kwam nu aan de beurt: hoog, smal,
compact en veel techniek, waar Nederland nog steeds als vooraanstaand voorbeeld van
is. Ook in zo’n gevaarte heerste een hiérarchie van manschappen. Ondanks de grotere
diepte die het kon bereiken is het verouderd. Om de 2 dagen moest het schip naar boven
komen om met dieselmotoren de accu’s op te laden. Dit is nu ingehaald door betere
techniek en atoom-onderzeeérs.

De andere groep heeft het hoofdgebouw van het museum bezocht: ook veel gehoord en
gezien.

Na deze indrukwekkende morgen rijden we op Huisduinen aan voor een heerlijke lunch in
‘Storm’ met uitzicht op zee en de ‘lange Jaap'.

Daarna is ieder vrij om te doen waar hij zin in heeft. Enkelen gaan ‘fort Kijkduin’ in;
anderen wandelen de duinen in of langs de verharde kust . Gelukkig blijft het droog tot we
de bus in gaan voor de terugreis. Want in Westwoud sluiten we in de Schalm de dag af
met een borrel en een plate-service van saté met nasi en toebehoren en een ijsje toe.

Het werd weer een geslaagde dag gevonden: voor volgend jaar graag weer zo op weg!
Verslag: Diny Kreuk

Foto’s: Diny, Margareth, Mieke, Pauline, Mariétte



