KERSTBIJEENKOMST 17 DECEMBER 2024

In een sfeervolle zaal hebben we met 65 dames genoten van een gezellige kerstavond.
De tafels waren versierd met prachtige en lichtgevende kerstplankjes, gemaakt door Mieke
Couwenberg. Op de tafels stonden al de mooie, zelfgemaakte kerstkaarten klaar, gemaakt
door Lida Ravenek. Met het bestek in kerstsokjes gestoken, zorgde dit alles voor een mooi
kerstaanzien.

Onder het genot van een wijntje (van de vereniging) konden we genieten van voorzitter
Ans als kerstman met een kerstverhaal. Het goed verzorgde 4-gangen diner van de
Schalm maakte de avond compleet.

Vanaf acht uur konden we, onder genot van een kopje koffie of thee én een heerlijke
bonbon (ook van de vereniging) genieten van Harald Veenstra. Een goede sfeer werd al
direct neergezet met een medley van populaire en klassieke kerstmuziek. Al gauw werd er
meegezongen, begeleid met foto’s en ook teksten van de liedjes.

Op cabarateske wijze vertelde hij zingend een humoristisch kerstverhaal, dat de zaal
meetrok in een daverende lach. (klik de filmfragmenten Marjolein 1 en 2 aan).

Ook na de pauze kwamen veel populaire liedjes naar voren, met nostalgie verteld. Er werd
nog een kerstverhaal gezongen, begeleid met humoristische en ook nostalgische
winterbeelden.(klik de films ‘rudolf’, ‘thuisfeest’ en ‘jingle bells’ aan voor een
sfeerweergave)

Uiteindelijk werd de avond afgesloten met samenzang, waarvan beelden en tekst op het
grote scherm werd en geprojecteerd.

We kunnen op een goede en gezellige bijeenkomst terugzien, mede dankzij de inzet van
Harald Veenstra.

Verslag en foto’s en films: Diny Kreuk-Breed



