
Fietstocht 11 juni 2025
Na een regenweek is het tóch nog goed weer geworden om met 12 dames aan de 
fietstocht te beginnen. Zonder wind gaat het op Wijdenes aan waar we een kleine pauze 
houden met een snoepje van Wilhelmien erbij. Het Markermeer is rustig en vlak; we rijden 
met zgn. ‘tegenwind’ gemakkelijk langs de buurtschappen de Weed en Tersluis. Dat 
laatste (een oude afwateringssluis tot in de 18de eeuw) is de geboorteplaats van Diny. 
We lopen om de kolk van Broekerhaven en langs de ‘overhaal’. De schuiten worden daar 
van het lage polderpeil naar het hogere Markermeerpeil ‘overgehaald’. Schuiten varen op 
een rek, dat hangend aan een elektrische motor op rails, van de sloot naar de kolk 
gebracht wordt om zo met hun vracht bij grotere schepen of de losplaatsen te kunnen 
komen.
Daarna is het tijd om te lunchen bij ‘De Woeste Hoogte’: geregeld door Wilhelmien: heerlijk
buiten op het terras.
Het gaat daarna door naar het Weelenpad, waar we op ons ‘hoogtepunt ‘even stoppen 
voor een foto en om even te genieten van het wijdse uitzicht.  Via het Broecerpad komen 
we uiteindelijk in de Streek en bij De Schalm aan met 35 km. op de teller.
Verslag: Diny Kreuk   Foto’s: Diny Kreuk en Wilhelmien Wesseling.


