Fietstocht 16 juli 2025

Met 16 dames stonden wij om 11.00 uur bij het startpunt op het Schalmplein waar het
gesprek hoofdzakelijk ging over de weersvoorspelling die aangaf dat we regen konden
verwachten.

We startten onze fietstocht via Blokker naar Hoorn en gingen verder over het nueuwe
fietspad bij het prachtuge Stadsstrand naar De Hulk. Over het fietspad door het park
langs de spoorlijn kwamen we in Scharwoude terecht. Toen nog een stukje over de
IJsselmeerdijk totdat we afstapten bij restaurant Ootje Konkel waar we heerlijk hebben
geluncht. Na een half uur viel de verwachte regen met bakken uit de lucht. We prezen ons
gelukkkig dat we op we op dat moment heerlijk droog zaten!

Na de lunch vervolgden we onze fietstocht via Grosthuizen, De Goorn, Berkhout en bij
Bobeldijk fietsten we over het mooie Klompenmakerspad richting Hoorn om uiteindelijk via
het Wijzenddijkje in Westwoud aan te komen.

We hebben een gezellige fietsttocht gehad met af en toe een kleinze pauze voor een
snoepje. Alles is goed verlopen en op een klein spatje na is het droog gebleven.

We konden zelfs regelmatig van de zon genieten!

Veréne en Tineke



