Opening seizoen met strandwandeling en borrel

Woensdag 27 september, na alle kermisgewoel in Westwoud, is gewoontegetrouw, de
opening van het verenigingsseizoen met een sportieve wandeling.

Met 18 dames in 4 auto's wordt Callantsoog om zes uur bereikt. Het strand is ruim, het
weer is goed en rustig en de strandtenten zijn open: wat wil je nog meer!

Hoewel "Woest' al na een klein kwartier is gepasseerd, lopen we langs de opkomende
vloedlijn verder zuidwaarts.

Sommigen met de voeten in het water. En enkelen lopen zo snel dat ze niet in te halen zijn
om aan te geven dat we terug moeten. Want om 7 uur is bij 'Woest' afgesproken.

Daar kunnen we uitpuffen en zitten binnen aan één grote tafel aan onze versnaperingen.
Terug naar de auto's verdeelt de groep zich in tweeén: één gaat langs het strand, de ander
gaat over de kleine braderie op het dorpsplein.

Na terugkomst in Westwoud (om klokslag 21 uur!) schuiven we aan bij de inmiddels
gearriveerde 8 leden. Ans verwelkomt ons, met een gedicht dat over 'wakker worden na
de vakantie' gaat. Ze vraagt naar vakantie-ervaringen van de leden. En tot slot proost ze
op een mooi nieuw seizoen. Met de aanwezigen die een borrel en een hapje vanuit het
bestuur krijgen aangeboden.



