Verslag van de fietstocht op woensdag 13 augustus.

We vertrokken om 11.00uur met tien dames van af het Schalmplein richting het
Wijzenddijkje.

Het was gelukkig nog niet zo warm, er stond een beetje wind.

Via Koewijzend, Unjerpad, Zwaag, Bobeldijk reden we richting Zuidermeer.

Na een korte stop met een snoepje reden we via de Rijndijk en Pankoek richting Wognum.
Bij Stam in Wognum werd ons een heerlijke lunch geserveerd.

Ze hadden voor ons een tafel binnen gereserveerd, het was er heerlijk koel.
Hierna vertrokken we richting Benningbroek, om vervolgens via Kerkelaan,
Korenmolenpad, Over de Leek naar Zwaagdijk te fietsen.

Waar we nog even stopten om nog van een stukje meloen te genieten die Mariette
meegenomen had.

Via de Rijweg en de Oudijk terug naar Westwoud.

Verslag Mariétte Braas-Aker



