
Uitstapje naar kasteel Radboud.  16 oktober 2025

Met een leuke groep van 15 dames reden we deze donderdagmiddag naar Medemblik. Kasteel 
Radboud is een deel van onze West-Friese historie en toch komt niet iedereen daar zomaar binnen. 
voor sommigen was het een eerste kennismaking en voor sommige anderen was het 30, 40 of zelfs 50
jaar terug. Margareth heeft even gedemonstreerd hoe ze op haar huwelijksdag met haar man in een 
erkertje foto’s van het bruidspaar hebben genomen. Het kasteel had een hoog trapjesgehalte dus 
gingen we voor de thee en koffie eerst een trapje af. Tijdens de koffie zagen we een meisje heel 
vakkundig rolletjes deeg maken voor historische koekjes. 

Een dame van het kasteel kwam ons uitleggen wat we zouden gaan doen. Met 3 groepjes werden we 
op pad gestuurd door het kasteel met behulp van een tablet. Op de tablet stonden een aantal locaties
waar we een vraag moesten beantwoorden of een puzzel moesten maken. de antwoorden waren 
meestal in die ruimte te vinden. Natuurlijk waren er voor ieder goed antwoord punten te verdienen. 
Zo kwam het dat we over vele gangetjes, trapjes en hobbelige houten vloertjes het hele kasteel 
rondzwierven en intussen een beetje stiekem (tenslotte liep de concurrentie daar ook ergens!) op de 
tablet de oplossingen intypten. Dat dit niet voor iedereen dagelijkse kost was bleek al snel. Soms was 
het best zoeken hoe je puzzels op moest lossen en soms had je een knop ingedrukt voordat het 
eigenlijk de bedoeling was. Dat was gelukkig alleen maar ter verhoging van de lol in de catacomben. 

Onderweg leerden we alles over de kastelen van Noord-Holland die soms al in de golven verdwenen 
zijn. We lazen over het fregat Huis te Warmelo dat aan zijn einde kwam voor de kust van Finland. We 
bezochten het gevang waar ooit deftige lieden opgesloten hadden gezeten. Vooral de hele oude 
inscripties in de wanden waren indrukwekkend. En tot slot zagen we in de ridderzaal alle 
wapenschilden van de steden in West-Friesland. Zowel Westwoud als Hoogkarspel waren 
vertegenwoordigd. 

Na afloop daalden we weer af voor nog een kopje koffie of thee. Intussen waren de koekjes uit de 
oven, dus werden we voorzien van kakelverse mini-kokosmakroontjes.  Intussen begon al een beetje 
door te dringen dat ons groepje teleurstellend onderaan gingen eindigen. In de ridderzaal kwam de 
officiële uitslag en inderdaad was het groepje met Marth, ansm Marijke, Marieth en Mieke glorieus 
de winnaar geworden. Ze gingen naar huis met een oorkonde. Al met al hadden we een hele leuke, 
gezellige en toch ook leerzame middag. 

Dank aan de chauffeurs die ons daarna weer veilig thuis brachten.

Mariette en Elma 


