
Pompoen versieren

In november hebben we met de groep een pompen opgemaakt met bloemen. Iedereen 
had haar pompoen thuis al uitgehold
Dat we meteen aan de slag konden. Maar voorafgaand eerst nog even gezellig 
theedrinken. Daarna de oase in een zak en dan werd deze in de pompoen gezet. Al het 
groen en bloemen kwamen op tafel en kon iedereen op haar eigen idee en met wat hulp 
de pompoen opmaken.
Tussendoor nog een bakkie koffie met een zelfgemaakte Dadelkoek van Ina omdat het 
haar laatste keer was.
Het was weer een geslaagde middag en iedereen ging blij naar huis met hun mooi 
opgemaakte pompoen.
Groetjes Ans, Loes, Marijke en Maja.
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